
 
  



 
  



Beste ouders en liefste leden, 
 
we zijn ondertussen weer aanbeland bij het laatste Sikamberke van dit jaar. Dat wil zeggen 
dat ons volgende boekje het Bivakamberke is en het kamp er bijgevolg aan zit te komen. Het 
Bivak zal dit jaar doorgaan van 21 tot en met 31 juli en het belooft weer een fantastische 
periode te worden! Alle leden zijn opnieuw van harte welkom om met ons mee te gaan op 
kamp en te genieten van 10 dagen spelen en ravotten in de Ardennen. Vriendjes en 
vriendinnetjes mogen natuurlijk ook altijd mee! Voor de praktische details volgt het 
Bivakamberke nog en om alle overige vragen te beantwoorden, zal de leiding in mei / juni 
zeker nog eens bij iedereen langskomen. 
 
Dan even wat nieuws dat iets dichterbij ligt. Om wat nieuw materiaal te kopen en ervoor te 
zorgen dat onze Chiro goed kan blijven draaien, organiseren wij natuurlijk ook dit jaar ons 
Kippenfestijn! Kom dus zeker zaterdagavond 30 of zondagmiddag 31 maart een superlekker 
kippetje eten ten voordele van de Chiro! Buiten kip kunnen er ook balletjes in tomatensaus of 
een vegetarische schotel gegeten worden. Hopelijk zien we jullie dat weekend allemaal in zaal 
“De Kring” (naast onze Chirolokalen)! 
 
In de paasvakantie gaan de Keti’s, Aspi’s en leiding (sympathisanten zijn ook meer dan 
welkom!) opnieuw op wandel met de rolstoelbewoners van WZC De Stichel. Zo brengt de 
Chiro de verschillende generaties bij mekaar. Maandagnamiddag 8 april spreken we af aan 
de Chirolokalen (het exacte uur zal nog gecommuniceerd worden) om samen te gaan 
wandelen, babbelen, genieten…. Geef een seintje voor 5 april aan je leiding indien je er bij kan 
zijn, zodat we de bewoners kunnen verwittigen. Bij slecht weer voorziet het woonzorgcentrum 
een binnenactiviteit. 
 
Aan de handige (en minder handige) Harry’s onder ons, willen we ook nog vragen om zaterdag 
4 mei alvast te omcirkelen in de agenda’s: dan doen we onze 2e “klusjesdag” van dit jaar. Op 
die dag proberen we zoveel mogelijk kleine verbeteringswerken aan onze Chirolokalen door 
te voeren: hier en daar iets herstellen, een nieuw likje verf op een muur zetten, de chauffages 
nakijken, de vensters eens wassen,… We hopen dat we dan kunnen rekenen op de hulp van 
een aantal ouders, want vele handen maken het werk licht! 
 
Op zondag 5 mei is het geen gewone Chirozondag, want dan gaan we met de hele chiro op 
daguitstap naar Oostende! We spreken ’s ochtends af aan het station van Vilvoorde en hier 
kunnen jullie jullie kindjes ’s avonds ook weer oppikken. Het exacte uur wordt later nog 
doorgegeven, maar we zouden vertrekken rond 8u30 en terug zijn rond 18 à 19u. Deze uitstap 
kost 10 euro en dit geld wordt afgegeven op 5 mei, voor het vertrek. Aangezien we plaatsten 
op de trein moeten reserveren, is het belangrijk om te laten weten of je al dan niet meegaat. 
Laat liefst iets weten aan de leiding van uw zoon/dochter VOOR 31 maart. Voor de leden die 
meegaan: vergeet die dag zeker je uniform niet aan te doen en een lunchpakket, handdoek 
en zonnemelk (of als het minder goed weer is: een regenjas) mee te nemen! 
 
 
 
 



Tenslotte nog een oproep: ook dit jaar doen we met onze Chiro mee aan de actie van Joyvalle 
(www.samenopkamp.be): tot en met 31 mei 2019 verzamelen we de flapjes van de 
melkbussen. Per 10 flapjes kunnen wij 1L gratis melk van Joyvalle krijgen, die we natuurlijk 
goed kunnen gebruiken op kamp! Indien jullie flapjes voor ons hebben, geef ze gerust af aan 
de leiding. 
 
Zo zijn jullie weer op de hoogte van de belangrijkste activiteiten en nieuwtjes in onze Chiro. 
Hopelijk kunnen we jullie van harte verwelkomen op één van onze komende activiteiten!  
 
Vele Chirogroetjes, 
 
Willem, Ben, Arno, Frieda en Karen 
Groepsleiding en VB’s 
 
  



Hey zotte dozen van de ribbeltjes! 

 

 Het is weer zover: een nieuw briefje van jullie leiding.  

We vinden het altijd héél leuk als we elke zondag zoveel lachende gezichten van jullie 

zien. Daar worden we zelf ook blij van! We gaan er nog een hele leuke periode van 

maken, wees daar maar zeker van! 

 Binnenkort gaan we ook nog op ons ‘kort’ weekend met 1 overnachting, om jullie al 

goed voor te bereiden op het kamp! Dan gaan we nog zotter doen dan op een gewone 

zondag! Een briefje daarvan volgt zo snel mogelijk. Wij kijken er alvast naar uit, hopelijk 

jullie ook! 

Daarnaast hebben we binnenkort ook ons Kippenfestijn, waar je een heel lekker stuk kip 

kan komen eten in een super toffe chirosfeer!  Dit vindt plaats op 30 en 31 maart. 

Groetjes van jullie allercoolste leiding Iris, Ward en Ben!  

 
  



Hey,… HEY! … HEEEYYY!!! KOM VAN DAT DAK AF! 
 
Gelukkig hebben we dat nog niet moeten roepen op een chirozondag, aangezien onze leden 
onze schatjes van patatjes, DE SPEELCLUBBERS, zijn! Jaja, complimenten terzijde, we 
verheugen ons op elke zondag met jullie omwille van jullie enthousiasme en energie. En om 
jullie in de watten te leggen, hebben we zoals elk jaar nog een spetter van een activiteit voor 
de jullie: 
 
WE GAAN OP WEEKEND IN BERG! 
 
Inderdaad, maar dat wisten jullie normaal gezien wel al. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat jullie 
er niet naar mogen uitkijken, want het is volgend weekend (Jeej!). Van vrijdag 15 tot en met 
zondag 17 maart. Om zeker te zijn dat we ieders buikje kunnen vullen en Anuna niet 
teleurstellen met verspilling, hadden we graag een smsje gekregen om te weten of jullie al 
dan niet zullen meekomen. PS: neem zeker het toelatingsbriefje mee zodat we zeker zijn dat 
jullie aanwezig zullen zijn en toestemming hebben van jullie ouders! Neem daarnaast ook 
zeker een goed bedje, slaapzak, toiletgerief, vuile kleren, jullie chiro-uniform EN jullie 
verkleedkleren mee! 
 
Naast het weekend staat, zoals jullie overal kunnen zien, ook ons kippenfestijn op de planning. 
Dat gaat door tijdens het weekend van 30 en 31 maart. Om voor versiering te zorgen, gaan 
we samen ook nog tekeningen maken op een chirozondag. Laat jullie gedachten dus al maar 
de vrije loop, want zulke eieren zijn nu eenmaal de beste.  ͧͪͩͨ  
 
Zo, het briefje zit erop, net zoals de winterkou hopelijk plaats zal maken voor de mooie zachte 
lente, waar we met zen allen eitjes kunnen verzamelen. 
 
Veel liefs van jullie speelclubleiding,  
Lisa, Lincy, Arno en Kristof x 
 
 



Heeeeey zotte Rakwi’s 

Het is weer wat later in het jaar, dus een nieuw briefje 

van ons, jullie superfantastische leiding  ͧͪͩͨ, staat weer 

klaar! 

We hopen dat jullie je al goed geamuseerd hebben de 

afgelopen zondagen, want we hebben nog veel meer in 

petto voor de zondagen die nog moeten komen! 

Programma’s vol actie, spanning, humor en drama zijn 

allemaal onderweg! 

Naast de zondagen hebben we natuurlijk nog andere 

dingen die we gaan doen met de Chiro, zoals het 

kippenfestijn op 30 en 31 maart en natuurlijk een super 

uniek, supercool, spetterend  kamp!!! Maak jullie alvast 

klaar, want jullie weten niet wat je te wachten staat!! 

Nu dat we alles hebben gezegd, zit ons briefje er weer 

op,   

Groetjes van jullie lieve leiding 

Jana, Rani, Arne en Robert 
 

 

 

 

(op de volgende pagina nog een kleine puzzel om het wachten op het kamp wat makkelijker te maken) 

 



 
  



 

                                        

HHHHHHHHHHHEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEYYYYYYY,  

super coole, lieve, grappige tiiiiiiittttooooooo’ssss, het is weer tijd voor 

een Sikamberke. Er zijn al heel wat zondagen voorbijgegaan, maar niet 

getreurd: er komen er nog superveel aan en natuurlijk gaan die zondagen 

ook mega, super leuk zijn en gaan jullie je rot amuseren. We zullen ook 

zeker nog eens proberen om een ijsje te gaan eten, want onze vorige 

poging was een beetje mislukt  

Wat jullie zeker niet mogen vergeten, is dat binnenkort het kippenfestijn 

voor de deur staat. Dat betekent dus: ”kom allemaal maar lekker smullen 

van die lekkere kip en frietjes” :p  

Voor de volgende zondagen rekenen we er zeker op dat jullie met zoveel 

mogelijk proberen aanwezig zijn, want we hebben grote plannen ;p 

Xxx jullie supercoole leiding  

Willem, Margo, Wout en Brent xxx 

 
  



Heeeeeeeey coole Keti’s  
 
We zitten spijtig genoeg over de helft van het jaar, maar 
dat wil niet zeggen dat het al gedaan is. Wij vonden het al 
een super jaar en hopelijk jullie ook? Onze leefweek is net 
gepasseerd en we hebben super leuke dingen gedaan en 
onze groep is dichter naar elkaar toe gegroeid. Wij vonden 
dat een fantastische week. Er staan nog leuke dingen op 
het programma: jullie mogen jullie nog verwachten aan 
een hele vuile dag, nog leuke zondagen en HET KAMP 
natuurlijk. 
 Onze grote Chiro-uitstap van dit jaar zal plaatsvinden op 
5 mei en we gaan dan samen met heel de Chiro naar de 
zee. Hopelijk komen jullie allemaal mee! Het kippenfestijn 
gaat dit jaar door op 30 en 31 maart. Jullie worden 
verwacht om te komen helpen, dus schrijf deze data al in 
jullie agenda’s. Veel liefs,  
Innnnn en Yourii oxoxoxox 
 

 
 

  



Wadduuuup aspiiiiii’s 
 
Hopelijk hebben jullie even hard genoten van de leefweek als 
ik. Het was super plezant! Bedankt aan iedereen voor de inzet 

en het goede  humeur   
Waar kunnen jullie je nog aan verwachten: 
 

- Aspiweekend 
- Keti/Aspiweekend  

 

- Kamp  
- Nog veel zotte en leuke zondagnamiddagen met de 

leukste programma’s en de leukste leiding  
- Ook wat meer samen afspreken op de corners :D 

 
Doe zeker nog allemaal jullie best op school, zodat je zonder 
zorgen naar de chiro kan komen op zondag! Een chirozondag 
wil je toch niet missen omdat je slechte punten hebt?   
Doe allemaal zo voort en tot in den draai !  
 
Groetjes, kusjes en lekjes van jullie  
held, god en grote voorbeeld, 
 
Jarno van roy  
CEO Chiro Sikambers 
Romeinsesteenweg 55 
1800 Vilvoorde 

 



 
 


